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1. lemand heeft de chronometer van 2. lemand heeft de chronometer gestolen
Eliott gestolen. Doe zijn schuifje dicht: omdat hij of zij er geen had. Doe het
hij kan het niet geweest zijn. schuifje dicht van iedereen die al een
chronometer heeft.
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Als je deze banner ziet, mag er maar één schuifje

openblijven. Als je nog meer verdachten hebt, heb je waarschijnlijk een aanwijzing
gemist. Doe alle schuifjes weer open, lees het verhaal nog een keer aandachtig en
begin opnieuw.



3. Als iemand zegt dat de dader geen
kauwgum heeft, doe je de schuifjes dicht
van iedereen die wel kauwgum heeft.

4. Als je dan ook nog te weten komt
dat de dader een zweetband om heeft,
sluit je het schuifje van iedereen zonder
zweetband. Er blijft maar één verdachte
over.

Hebbes! Je hebt de dader gevonden.
Het is Solveig!

Je kunt ook blijven lezen om zo de oplossing te weten te komen.

Bij het begin van een nieuw verhaal is iedereen weer een mogelijke verdachte.
Vergeet niet om alle schuifjes weer open te doen zodat je opnieuw alle personages

ziet.
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Wie plunderde het banket van de staatshoofden?

Joachim zit in zijn maag met iets. Morgen be-
gint het Wereldkampioenschap Atletiek, en
de atleten haasten zich al naar de eetzaal
om krachten op te doen. Maar er is een pro-
bleem: de gerechten die Joachim moet op-
dienen, zijn verdwenen! Alleen de linzensala-
de staat er nog! Wie heeft deze flauwe grap
uitgehaald met de sporters?

‘Psst...” klinkt het.

Joachim kijkt in het rond. Niemand! Of toch!
Net boven de grond, onder een wit tafel-
kleed, verschijnt een hoofd. Het is Margo, de
journaliste.

‘Pssst... Als je me meer vertelt over het
menu, voor mijn artikel over het dieet van
de atleten, zal ik je vertellen wat ik weet.’

Joachim denkt na. Normaal is het menu een
geheim. Maar dit is een dringende zaak, en
de lunch is toch gestolen! Joachim somt dus
op wat er wordt geserveerd.

‘Ik kon het gezicht van de dief niet zien’, fluis-
tert Margo. ‘Zijn of haar gelaat werd verbor-
gen door een grote kauwgumbel.’

‘Eigenlijk weet je dus zo goed als niets!” roept
Joachim verontwaardigd uit terwijl de atle-
ten de zaal binnenkomen.

‘Het is toch al een begin’, antwoordt Margo
voor ze zich vlug weer verstopt.

Joachim dient snel de linzensalade op. Uit
voorzorg proeft hij die even. Misschien heeft
de dief de linzensalade wel laten staan om-
dat die niet meer vers is... Gloeps! Er blijft



iets in zijn keel steken. Straks stikt hij nog!
Joachim hoest en spuugt iets uit. Het is een
medaille!

‘Die heeft de dief vast verloren toen hij de
gerechten kwam stelen’, fluistert Margo van-
onder de tafel.

Joachim rent naar de keuken en laat ont-
dooien wat hij maar kan vinden. Het wordt
dus rijst met groentjes. Dat is ook niet slecht.
Terwijl de atleten dat opeten, kan hij zich
even afzonderen en op onderzoek uitgaan.
De dader moet zeker voorbij de ziekenkamer
naast de ontvangstzaal zijn gekomen. Maher,

de verzorger, is zijn handdoeken en etheri-
sche olién aan het opruimen. Misschien heeft
hij iets gezien?

‘Aha! roept Maher uit. ‘Daarom rook het
daarnet zo lekker in de gang! Sorry, ik heb er
niet echt aandacht aan besteed. Ik zag alleen

een dotje dat net boven mijn massagetafel
uitkwam.’

Joachim volgt de heerlijke geuren die in de
lucht hangen. In een bocht ligt een kom spa-
ghetti op de grond. Twee perfect evenwijdige
bandensporen hebben een afdruk nagelaten.
‘Bandensporen’, bromt Joachim. ‘Een dief
met een fiets? Maar dan zouden de sporen
toch niet evenwijdig lopen? Dus? Natuurlijk!
Het kan alleen maar iemand in een rolstoel
zijn geweest! Ik weet wie het isV’

Enjij? Wat denk jij?
@W@@ heefthet gredean?

Vera geniet van een bord gestoomde boon-
tjes en vertelt aan Joachim dat haar land zo
klein is dat ze haar team altijd vergeten uit
te nodigen voor de maaltijden. Dus heeft ze
zichzelf bediend. Maar ze heeft wel de linzen
laten staan voor de andere atleten.
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