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Soms, heel soms, past alles perfect in elkaar...

Vlecht een moeder met warme handen touw in mooi zwart haar. 

En luistert een meisje met de naam Yaa naar verhalen over Ashanti-krijgers. 

De woorden nemen haar mee naar verre oorden, maar toch is thuis de enige 

plek waar ze wil zijn.



Yaa vaart al zo lang op zee dat ze de tel kwijt is.

Ze dommelt keer op keer weg in de armen van haar moeder.

In haar dromen drijft ze weg van het water, naar de zaadjes in haar haar.


