
Dit is het nest van Eli.
Het is er koud en nat.
En Eli is het zat.
Hij slaat zijn vleugels uit en gaat op reis.
Vindt hij ergens anders het paradijs?



In een Argentijns bergmeer dansen ze vandaag de tango.
‘Kom, doe je mee?’ vraagt een vrolijke flamingo.



Kilometers verderop is het tijd voor carnaval.
Een dansje doen, dat kan Eli al.
‘Schud je veren en dans de samba met me mee.’
Eli feest tot de zon opkomt, olé olé!



In het warme Mexico hoort hij een stem, midden in de nacht.
‘Welkom, Eli,’ fluistert de wasbeer zacht.
‘We vertellen hier verhalen, zingen liedjes en nog meer.
Kom erbij en geniet van de sfeer.’


