‘Rendieren... klaar!” roept de Kerstman.
‘We hebben een lange tocht voor de boeg..
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Ze vliegen naar elk dorp en elke stad, I ‘Dit is het ALLERLEUKSTE om

en landen zo licht als een te doen, fluistert de Kerstman

veertje op elk dak. : | terwijl hij de pakjes naar
elk huis brengtl.
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