


‘Geen vuur?’ sprak 
heer Koen.
‘Kan jou dat iets schelen?
Een draak zoals jij 
hoeft zich niet te vervelen.’

Hij haalde diep adem en blies z’n bek lam,
maar onze ridder…
die vatte geen vlam.



Heer Koen ging stoer staan, een hand in zijn zij.
‘Ik heb een plan, Draak. Vertrouw maar op mij.’


