
Harmen van Straaten

  Leopold | Amsterdam

Spuit Elf
telt tot 10... 11



In de brandweerkazerne klinkt het alarmsignaal.

Tien olifanten rollen uit hun ledikant

en rijden met hun auto snel naar de brand.

‘Tatuut, tatuut, tatuut!’ zingen ze allemaal.

Z Z Z Z Z Z Z Z Z  Z Z Z Z !



En Spuit Elf ?

Wat denk je zelf ?

Die komt er pas aan

als zij zijn weggegaan…



De brandweerwagen scheurt over de wegen.

Oeps, o nee, daar zit een kuil in de weg.

Eén olifant vliegt eruit; wat een pech!

In de brandweerauto zijn ze nog met negen. 9 + 1 = 10



Gelukkig verschijnt daar, een beetje te laat,

maar toch net op tijd, Spuit Elf in de straat.

Hij helpt de olifant op de been

en dat is olifant nummer één!


