Moet ik
mezelf beter
presenteren?



Moet ik meer
geld uitgeven aan
mijn uiterlijk?



Zal ik alle knopen
in één keer
doorhakken?



Zal ik accepteren
dat conflicten
onvermijdelijk zijn?



Moet ik tactischer
zijn in zaken?



Zal ik vanaf nu de
waarheid zeggen?



Moet ik meer
van mezelf eisen?



Zal ik mijn
verlangens eindelijk
centraal stellen?



Moet ik een
nare gewoonte
beéindigen?



Zal ik mijn
‘'vergeten’ passie
volgen?





