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WAARoOM ik DiT BoLK SCHRiJF

‘Het meest bijzondere aan mijn leven is dat ik altijd heb geweten wat ik
wilde doen. [ ... ] Ik ben er nooit van afgeweken. Ik wilde niet trouwen,
ik wilde geen kinderen, ik wilde niet rijk worden, ik wilde geen groot
huis. .. Alles stond in het teken van één ding: ik wilde schrijven.’

— Ann Patchett, schrijver

Ik beeld me in hoe jij dit boek op dit moment in je handen hebt. Hoe je het zag
liggen in een boekhandel, op een toilet of op een tafeltje in een kofhiezaak waar je
graag komt. Hoe je je handen nu over het papier laat glijden, erdoorheen bladert
en misschien glimlacht om mijn tekeningen. Hoe je zinnen onderstreept die je
raken, ezelsoren maakt of het boek doorgeeft aan iemand die hetzelfde voelt.

Ik beeld me in hoe het boek de wereld in gaat en voel dat ik vanaf nu geen
invloed meer heb op hoe jij het leest of interpreteert. Ik laat het boek los en
hoop dat het iets losmaakt bij jou. Dat er ruimte ontstaat. Om te ademen en te
zijn.

Ik heb dit boek niet alleen geschreven voor vrouwen die ervoor hebben geko-
zen om geen kinderen te krijgen en vrouwen die nog twijfelen, maar ook voor
mijn jongere zelf. Ik had het graag gelezen toen iedereen om me heen zwanger
raakte en ik me afvroeg of er iets mis met me was omdat ik dat niet wilde. Toen
me vervolgens werd gevraagd waarom ik geen kinderen wilde en wat ik ddn in
hemelsnaam met mijn leven ging doen. En toen ik me afvroeg of ik wel de juiste

keuze had gemaakt om geen moeder te worden.



Je bent geen uitzondering

Dat kinderen krijgen optioneel is, weet niet iedereen. Dat werd me duidelijk
naarmate ik vaker aan mensen vertelde dat ik ze niet wil. Van veel vrouwen
hoorde ik dat ze geen idee hadden dat je ervoor kunt kiezen om er niet aan te
beginnen. Of je hebt ze, en als je ze niet hebt, dan is het blijkbaar niet gelukt
— datis hetidee.

En dat terwijl in Nederland 1 op de 5 vrouwen geen kinderen heeft. En vol-
gens cijfers van het CBS! is 60 procent van die groep vrijwillig kinderloos. In
Belgié heeft 15 procent van alle vrouwen geen kinderen, en uit een onderzoek
uit 20182 blijkt dat ruim 1 op de 10 Belgische vrouwen en mannen tussen de
25 en 35 jaar ook geen kinderen wil. Je bent dus zeker niet de enige — en hele-

maal niet zo'n uitzondering als mensen je willen laten geloven.

ANOUK (38 JAAR)
‘Te hebt gewoon mensen in je omgeving nodig die hetzelfde over
dingen denken als jij. Niet om per se bij een club te horen, maar

om je gezien en gesterkt te voelen in je keuzes.’

MARIETA (38 JAAR)

“Te denkt vaak de enige te zijn die iets voelt of denkt,

maar dat is natuurlijk niet zo. Als jij het hebt bedacht,
kun je ervan uitgaan dat iemand anders dat ook al heeft
bedacht. Zeker als puber heb je het idee “niemand begrijpt
me”, maar dat heb je op latere leeftijd ook. Negen van

de tien keer is dat omdat je nog niet met gelijkgestem-

den hebt gepraat. Maar die zijn er altijd, gelukkig.’



Een boek om me minder vreemd te voelen

Er zijn veel boeken (en tijdschriften, tv-programma’s, YouTube-kanalen, soci-
almedia-accounts, reclames, evenementen, feestjes — en zo kan ik nog wel even
doorgaan) voor vrouwen die wél kinderen willen. En trouwens ook behoorlijk
wat boeken voor vrouwen bij wie het niet lukt. Een paar van die laatste boeken
stippen aan hoe je best een goed leven kunt leiden zonder kinderen, maar omdat
het gepaard gaat met de pijn van het gemis van een kind, is de insteek van die
boeken anders dan wanneer je iiberhaupt geen kinderen wilt.

Ik wilde lezen over vrouwen die ervoor kiézen om het moederschap aan zich
voorbij te laten gaan — om wat voor reden dan ook. Ik wilde me minder alleen
(lees: vreemd) voelen en positieve verhalen horen over vrouwen zoals ik. Er
zijn genoeg boeken waarin uiteen wordt gezet hoe een leven zonder kinderen
eruitziet. Maar het soort boek dat ik zocht was er niet. Een toegankelijk boek,
met feiten, illustraties, persoonlijke verhalen en een vleugje humor.

Tot nu. Want ik heb weliswaar geen kinderen gemaakt, maar wel een
boek.

Toen ik dat op social media aankondigde, vroeg iemand: ‘Is het nou nodig
dat hier een heel boek over wordt geschreven?” Mijn antwoord was en is: ja.
Alle vrouwen die ik voor dit boek sprak — en dat waren er letterlijk honderden -
voelen dat het nog steeds taboe is om geen kinderen te willen. En zolang dat de
realiteit is, is dit boek absoluut nodig.

Als we het ouderschap als een optie gaan zien in plaats van als een verplich-
ting, geven we niet alleen de mensen die geen ouder willen worden meer ruimte,
maar ook de mensen met een onvervulde kinderwens. Van vrouwen met een
kinderwens wordt namelijk verwacht dat ze alle mogelijkheden proberen, van
ivf tot spermadonatie en alles ertussenin, terwijl dat heel verstrekkende gevol-
gen kan hebben voor hun welzijn.

Als je geen kinderen hebt maar die wel had gewild, dan wordt je stilletjes
verweten dat je niet hard genoeg je best hebt gedaan. Wat een onzin. Iedere

vrouw heeft het recht om af te zien van kinderen als dat — om welke reden dan



ook — niet bij haar past. Door het taboe op dit onderwerp te doorbreken, halen

we voor alle vrouwen de druk van de ketel.

RIANNE (31JAAR)
‘Kinderen verdienen ouders die er goed over na
hebben gedacht en er heel bewust voor kiezen, en dat

kan alleen als je weet dat er ook een andere optie is.”



