
De vogels

Vanmorgen werd ik wakker
van de vogels.
 
En ik dacht: Waarvan werd ik wakker?
Van de vogels.
 
Van het licht ook, maar
meer van de vogels.
 
Het licht zacht zingend,
de vogels keihard.

Hans Andreus
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Neem het
blauw van een vergeet-mij-nietje,
wit van een margrietje,
oranje van een begonia,
lila van een fresia,
rood van een gladiool,
blauw van een viool,
geel van een narcis,
paars van een iris,
roze van een roos
 
en je hebt een doos
potloden
om te kleuren
met bloemengeuren.
 

Riet Wille
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