


Als wij goed voor de natuur zorgen, 
zorgt de natuur ook goed voor ons.  
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	 Ken je de kolibries?
Piepklein zijn ze. Ze meten maar 10 centimeter.  
Niet veel groter dan een vlinder. 
Maar je ziet dit kleine vogeltje niet meer zo vaak. Het drinkt nectar 
uit bloemen of sap uit overrijpe vruchten. En de bloemen en 
vruchten in de weides zijn aan het verdwijnen. 

In deze weide zijn nog maar:

3 orchideeën,

11 boterbloemen,

3 dahlia’s,

6 krokussen, 
3 witte lelies,

3 blauwe waterlelies,

4 overrijpe vijgen.

De 6 hongerige kolibries vliegen weg naar betere oorden.





Als de bloemen verdwijnen, verdwijnen ook de bijen.

En de bijeneter lust wel 250 bijen per dag.  
Je snapt dat zo’n stevige maaltijd niet meer te  
vinden is! 

Op de bloemen zitten nog:

5 bijen,

4 hommels,

5 wespen, 

5 nachtvlinders.

‘Er is een prachtig eiland!’ tjilpt een bijeneter.  
‘Zonder mensen en het krioelt er van de insecten.  
Daar is genoeg te eten voor ons!’
De 6 kolibries vliegen achter de 4 bijeneters aan.  
Samen gaan ze op zoek naar dit vogelparadijsje.





Iets verderop vallen de valken bijna om van de honger.  
Het wordt steeds moeilijker om een prooi te vinden voor hun lunch.  
Dan horen ze de bijeneters tjilpen.
‘Vogeleiland? Een heerlijke plek met genoeg eten voor ons allemaal?  
Wij willen mee!’
‘Echt niet!’ roepen de kolibries. ‘Jullie zouden ons opeten!’
Maar de valken beloven om nooit meer op vogels te jagen.
‘Maak je geen zorgen, wij houden ook van insecten en  
kleine zoogdieren. Leven die ook op jullie eiland?’
‘Natuurlijk!’ roepen de bijeneters.
De 6 opgeluchte valken sluiten zich aan bij de groep.

4 veldmuizen,

4 sprinkhanen,

2 slangen,

2 wezels,

hebben zich goed verstopt voor de roofvogels. 
Kun jij ze vinden? 





In het bos tikken groene spechten  
en grote bonte spechten  
tegen  boomstammen.  
‘Waarom hameren jullie zo hard?’  
vraagt een kolibrie tijdens een rustpauze.   

‘Dat is heel nuttig’, zingt de specht.  
‘Zo kunnen we met andere spechten praten  

en tegelijk de larven  

en de wormen uit de schors trekken.  
Maar er zijn niet meer zoveel bomen als vroeger;  
de mensen kappen het bos.’ 

‘Kom met ons mee!’ zegt de kleine kolibrie. ‘Waar wij naartoe gaan, 
zijn genoeg bomen!’

2 vrouwtjeshoppen
willen ook graag mee op reis.

Hoeveel groene spechten en grote bonte spechten tel je?
Kun je de larven en de wormen vinden waar ze zo van smullen?





Als de vogels over een meer vliegen,  

zien ze ijsvogels die in het water duiken.  
‘Vissers hebben de zee leeggevist met hun visnet’,  
kwettert een van hen. ‘Vroeger vingen we wel  
20 vissen per dag. 

Maar dit is alles wat daarvan over is.’  

2 kleine krabben,

5 stekelbaarsjes,

2 minnetjes.

‘Kom erbij!’ roept de vogelzwerm.

Hoeveel ijsvogels zie je?
En hoeveel vogels gaan er nu mee op ontdekkingsreis?




