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De aarde was jong en fris en vol van kleur.

Overdag hing de gouden zon in een helderblauwe 

lucht. Er stroomden zilveren rivieren van paarse 

bergen af naar diepgroene zeeën.



’s Nachts lag de maan op een lappendeken 

van zwart fluweel, die over de besneeuwde 

polen was geplooid.



Er waren brandende woestijnen met geel en oranje 

en vlammend rood. Schaduwbossen stonden vol 

met bomen en bloemen in alle kleuren van de 

regenboog.





Maar de dieren! Die waren grijs en saai.  

En de schilderes had besloten:  

DAAR MOEST ZE IETS AAN DOEN. 




