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Een zonnig voorleesverhaal over een 
stormachtige dag en de kracht van een 
positieve blik en vriendschap.

Als Aardvark wakker wordt, is de dag regenachtig 
en verdrietig. Het blij ft maar gieten. Golf na golf 
overspoelt de tuin: het is een complete ramp! 
Maar misschien brengt die grote waterzee ook 
wel iets moois met zich mee?
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Het is een heel verhaal.
Ga maar even rustig zitten, 
dan vertel ik het helemaal.

Toen ik vanochtend wakker werd,
viel de regen met bakken uit de lucht.
Vrolijk word je daar niet van, 
dus slaakte ik een diepe zucht.

Hier woont
AARDVARKAARDVARK

Vandaag had ik echt 
een heerlijke dag!



Ik at mijn ontbijt met tegenzin
en zat flink te mokken. 
Broodjes met jam hoefde ik niet
en ook geen chocoladevlokken. 

Mijn broek zat helemaal verkeerd
en mijn mouwen leken zoek.
Toen ik eindelijk de deur uit ging,
droeg ik alleen een onderbroek …

… en een zuidwester tegen de druppels, 
dan kon de regen me niet meer schelen.
Ik trok mijn rode laarzen aan.

Ik wilde met mijn boot gaan spelen!



Maar er zat een gaatje in mijn boot:

‘Blub!’ was alles wat hij zei.
Hij zonk naar de bodem van de plas,
en de worm die daar sliep, was niet blij.


