
Het is een mooie dag en Varkentje plukt appels.

Kikker en Beertje helpen een handje. 

‘Let op dat er geen wormpje in zit,’ zegt Varkentje. 

En dan is de boom leeg.

‘Klaar!’ roept Varkentje. ‘Bedankt voor jullie hulp.’

‘Graag gedaan,’ zegt Kikker. 



‘Dit hebben we nodig,’ zegt Varkentje. ‘Bloem, suiker, 

boter en eieren.’ Ze mengt alles in een grote kom.

‘Even proeven,’ zegt Haas.

‘Afblijven!’ zegt Varkentje. ‘Jij mag de appels schillen.’

De deur gaat open. Daar is Beertje.

‘Dag Beertje, help je mee? We bakken 

een taart.’

‘Mmm.’ 

‘Lekker!’

Beertje mag rozijntjes bij de appels doen en 

Eend strooit er suiker en kaneel over. Ze snoepen 

stiekem van het beslag.

‘Dat zag ik!’ zegt Varkentje lachend. En dan vult 

           ze het bakblik met het deeg en de appels.


