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Midden in een oeroud bos, vlak naast de oude wijze Moederboom, 
groeit Twijgje. Ze is de kleinste van een grote bomenfamilie.



Twijgje kan haast niet wachten om later ook  
een grote Moederboom te zijn, en elk jaar in  
het bos brengt haar een stukje dichterbij.



In de lente, als alles groeit en bloeit, komen Twijgjes knoppen uit. 
Trots laat ze haar fonkelnieuwe blaadjes glinsteren in het licht van 
de voorjaarszon.





In de zomer kleurt de hemel groen.  
Alle hoge bomen staan met hun bladeren  
in het warme zonlicht.

Twijgje rekt zich uit, zo ver als ze kan.  
Maar zelfs haar bovenste blaadje  
komt niet hoog genoeg.



Zal ze ooit zo groot worden 
dat ook haar bladeren  
het licht raken?



Het heeft geregend in het bos en honderden paddenstoelen 
komen tevoorschijn uit de vochtige aarde. ‘Hallo, Twijgje!’

De paddenstoelen brengen door de grond voedsel van 
Moederboom naar Twijgje.



‘Daar zal je goed van groeien!’




