
Een verhaal door
met tekeningen van







Daan is een hijskraan  
met zijn hoofd bij de maan. 

Overdag hijst hij grote en zware 
dingen omhoog. ’s Nachts droomt hij 
van windmolens, vliegers, ladders en 
wolkenkrabbers. Van dingen die net 
zo hoog zijn als hijzelf. 





Daan heeft veel vrienden, vogels. 

Elke avond als Daan klaar is met werken 
komen zijn vogelvrienden allemaal op 
hem zitten. En terwijl de zon onder gaat 
vertellen zij hem verhalen over de 
wijde wereld.





Het is een gekwetter van heb-ik-jou-daar. Maar als de zon 
verdwijnt vallen de vogels in slaap en wordt het weer stil 
daarboven. 

Daan staart in de verte, en mijmert over het onbekende 
achter de horizon. Hij wiegt de vogels zachtjes in de wind 
tot hij zelf ook in slaap valt.
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