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Diep in het bos, als het licht bijna slaapt,
is er iets wat Donker wakker maakt.

Tussen de dekens, warm en zacht,
is Donker stiekem bang voor nacht.
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… voor schaduwfiguren die verschijnen.

Voor lampenlichtjes die verdwijnen…



Met niemand om zich heen
voelt Donker zich griezelig alleen.
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Buiten blinkt iets in het zicht:
het glimt, schittert en verlicht…

Het voelt zo warm, veilig, fijn.
Kon Donker maar net als Lichtje zijn!
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