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Ik heb een droom

Papa ademt golven,
in en uit.
Mijn stille oceaan.
Als ik mijn ogen sluit
zijn wij een,
en dein ik zacht,
langzaam groeiend
op hem mee.
Vacht op vacht,
tot ik zelf zo groot ben
als een wereldzee.



Magneetje

Weet je…
Jij bent een 
magneetje.
En ik gloei
een beetje, 
van mij
zo dicht bij
jou.


