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Voor mijn lieve kleine uil Basil, 
die veel te snel groot wordt.
Tom



De nacht was helder. In het midden van 
de vijver dreef een melkwitte maan. Geen 
rimpel golfde over het water. Geen tak of 
grassprietje bewoog. Het was bladstil.



Vanuit de lucht viel iets naar beneden. Er klonk er een luide 
plons. Duizenden druppels spatten op. De maan dreef uit 
elkaar en in de struiken kraakten de takken.



Na enkele tellen opende Uil zijn ogen. De maan danste op 
en neer door de lucht. De bomen en de struiken aan de 
oever wiegden heen en weer. 

Ik moet naar de eik, zei een stem in zijn kop die op barsten 
stond. Langzaam maakte hij zich los van het water. In 
zigzag vloog hij naar de boom. Bijna miste hij de tak 
waarop hij landen wilde.   



Plots blies de wind  hard. Bomen 
begonnen te wiegen, enkele takken braken af en 
bladeren vlogen door de lucht. Kleine Uil werd bijna 
van zijn poten geblazen. En hoe hard hij ook met 
zijn vleugels klapte, de wind dwong hem achteruit. 
De wind blies hem terug naar de vijver. Even later 
zwom de maanvis recht onder hem. 


